CENTRE OF EXPERTISE GEZONDHEID, ZORG EN WELZIJN avans

hogeschool

WELKOM BIlJ DE LEESCLUB!

ONLINE LEESCLUB — “FRICTIE”
OP HET SNIJVLAK VAN ONDERZOEK EN ONDERWIIS

Samen met docenten, onderzoekers en werkveldpartners —op
verrassende wijze - publieke vraagstukken verkennen.

» Zin om samen nieuwe perspectieven op onze digitale
werkelijkheid te verkennen?

» Behoefte om eens met een andere bril de eigen onderwijs-
en onderzoekspraktijk te bekijken?

» Zinin een intellectuele uitdaging?

> Op zoek naar ruimte voor vrijheid en ethiek in een wereld
waarin we met data de wereld (willen) beheersen,
berekenen en voorspellen?

Sluit je aan bij de leesclub van het Centre of Expertise Gezondheid,
Zorg en Welzijn.

Je bent van harte welkom!

Tijdens vijf online bijeenkomsten verdiepen we ons —samen —in de bedoelingen van de auteur via de
methode close reading. Elke sessie bevat ook een korte oefening: vanuit het perspectief van de tekst kijken
we naar de eigen praktijk in het onderwijs of onderzoek. Wat zie je dan? Waar besteden we wel/geen
aandacht aan? Hoeveel waardering is er voor frictie in de eigen praktijk? In hoeverre is de ‘de-automaton’ —
de ruimte-schepper, degene die de onvoorspelbaarheid viert — welkom?

Voorkennis is niet vereist. Het enige dat we van je vragen is vdér iedere bijeenkomst de te bespreken tekst
alvast een keer door te lezen.

Data: Woensdagmiddag leesclub: van 16.15-17.30 uur — 24 en 31 mei, 7, 14 en 21 juni 2023.
Donderdagochtend leesclub: van 8.30-9.45 uur — 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni 2023.

Wie: Medewerkers van de Avans Hogeschool en werkveldpartners
(max. 10 deelnemers per club)

Plaats: Online

Kosten: Deelname is gratis. Het Centre of Expertise zorgt voor het boek.

Aanmelden: Via Chantal Jansen, cmaj.jansen@avans.nl Na aanmelding ontvang je het leesschema.
Meer info: Via Henriétta Joosten, info@praktijkjoosten.nl



mailto:cmaj.jansen@avans.nl
mailto:info@praktijkjoosten.nl

dvans

Mirjam Rasch hogeschool

“Frictie: Ethiek in tijden van dataisme (2020)”

MIRIAM RASCH Op achterkant van het boek:

“Dataisme is het geloof dat alles te vertalen is in
data. Data leggen de wereld vast en maken haar
beheersbaar. Maar voor wie en met welk doel? De
onderliggende aannames van het dataisme staan
zelden ter discussie. Is de mens echt als algoritme
te begrijpen? Wat gebeurt er met de dingen die
niet in data te vatten zijn? En waarom wordt de
dataistische toekomst voorgesteld als
onvermijdelijk?”

Het boek Frictie: Ethiek in tijden van dataisme van Miriam Rasch kwam in 2020 bij De Bezige Bij uit.
Het werd bekroond met de Socratesbeker 2021 voor het meest urgente, oorspronkelijke en
prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. Ook in 2023 is het boek de moeite van het lezen waard.

Het juryrapport van de Socratesbeker 2021
Miriam Rasch - Frictie. Ethiek in tijden van dataisme (2020)

Het spanningsveld waar het boek van Miriam Rasch, Frictie. Ethiek in tijden van dataisme,
zich op richt wordt al verwoord in de titel. De ene kracht wordt uitgedrukt door het aan
David Brooks ontleende begrip dataisme: het streven om de wereld te vangen in een set van
data, om te kunnen beheersen, berekenen en voorspellen. Het gaat om een variant van wat
de Frankfurters de instrumentele rede noemden: een netwerk van formele classificaties dat
de wereld moet vangen. Maar wat geclassificeerd wordt, laat zich niet vangen. Naar wat er
met dit wat bedoeld wordt, verwijzen vele termen: de rest, het surplus, het sublieme, het
onuitsprekelijke, ruis, God. Daar ontstaat spanning. Het is die spanning die leidt tot de frictie
die het voorspelbare doorbreekt en ruimte creéert voor vrijheid en ethiek. De fascinatie die
het werk oproept bestaat uit de niet-aflatende zoektocht waarin dit spanningsveld in steeds
nieuwe lagen en vanuit steeds nieuwe gezichtspunten geéxploreerd en geéxpliciteerd wordt.
Rasch verkent zonder schroom terreinen waar ons denken nog slechts tentatief de weg weet:
de zich steeds uitdrukkelijker aan ons opdringende digitale werkelijkheid. Het put uit de
ongekende rijkdom van het actuele culturele leven, van de literaire en filosofische traditie.
Daarbij bereikt het wat een filosofisch boek behoort te doen: het zet aan tot denken, juist op
die terreinen die nog niet volledig in kaart gebracht zijn



